
Nirvāņa 

  

Witte bloesem 

In het licht, in de schaduw 

Geurend naar ozon, mos en bladeren 

Omkranst met paarlen als dansende dauwdruppels 

Lach je mij toe als ik naar je kijk 

  

Witte bloesem 

Aan de boom, aan de bron 

Beeld van je ziel, bloeiend van vreugde 

Wiegend in de wind, ronddansend in de rimpeling 

Een blaadje valt in het water als een bootje voor een beestje 

  

Witte bloesem 

In een wereld vol dromen van een wereld vol sterren 

Elk moment koester ik als een eeuwigheid 

Van ‘t vroege fluiten van de vogels tot in de nevels van de nanacht 

Heb jij het warmste plekje in mijn hart 

 


