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De woordjes dwarrelen weifelend neer 

als zachte sneeuw die mij bij jou brengt 

 

Maagdelijk is jouw vel en wit 

tot mijn zinnen zich mogen wagen  

aan dit spannende spel 

 

Jouw lippen trillen zacht en stil 

Als een stem die de luister niet krenkt  

 

Voel jij de adem van dit vers-zinsel 

Giet jij je water over de blaadjes  

Als thee, laat ze zeven - in de stilstaande tijd 

 

Is onze kus van vlees en bloed 

In warmte met liefde doordrenkt 


